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                                               28/06/2018 

 

   

 

Beste, 

 

Door een samenloop van omstandigheden is het me echter niet meer gelukt om een 

uitgebreide nieuwsbrief te schrijven, waarvoor mijn verontschuldigingen. In de loop van 

volgende week (dan wordt het hopelijk wat rustiger …) zal ik de site van onze 

scholengemeenschap www.ksrs.be aanvullen met een overzicht van de activiteiten die we in 

het derde trimester hebben georganiseerd. Als je tijdens de vakantieperiode eens niet weet 

wat te doen, kan je bijvoorbeeld de site eens rustig bekijken, je krijgt dan een zicht op de 

werking van het voorbije schooljaar.  

Via deze korte nieuwsbrief wil ik u van harte bedanken voor uw enthousiasme en uw inzet 

gedurende het voorbije schooljaar! Onze opdracht in het onderwijs, welke specifieke functie 

je ook uitoefent, is echt de moeite waard!! 

Jij maakt het verschil!! 

Jij die elke dag in de klas, in de turnzaal of ergens op school staat tussen kleuters of lagere 

schoolkinderen. Jij die elke dag het beste van jezelf geeft in het belang van jouw leerlingen: 

jouw geduld, jouw gedrevenheid, jouw liefde, jouw creativiteit, jouw luisterend oor, jouw 

troostende woorden, jouw deskundigheid, jouw zorg, … 

Jij staat elke dag met de voeten in de echte praktijk. Jij hoort vele verhalen van kinderen en 

hun ouders, soms mooie maar soms ook aangrijpende verhalen.  Dit maakt het net zo 

boeiend en gevarieerd maar het zorgt soms ook voor moeilijke momenten. Momenten 

waarop we dan steun zoeken bij onze collega’s die ons een luisterend oor aanbieden, begrip 

kunnen tonen en ons op één of andere manier effectief kunnen helpen. Een sterk 

gewaardeerde vorm van collegialiteit en menselijkheid. 

Gelukkig ervaar ik in onze scholengemeenschap nog heel veel menselijkheid. Wel, laat ons 

vooral die menselijkheid koesteren en behouden. Laat je vooral niet te veel opjutten door de 

steeds maar toenemende regeltjes en de zogezegde vrijblijvende richtlijnen! Laten we 

hiermee verstandig en realistisch omgaan want onderwijs is nog altijd mensenwerk!! En jij, 

beste collega (leerkracht, leermeester, zorg- en ICT-coördinator, administratief medewerker, 

kinderverzorgster, opvang- en onderhoudsmedewerker, klusjesman, buschauffeur, 

directeur, lid van het schoolbestuur, ... ), jij maakt hierbij het verschil!! Blijf vooral inzetten 

op de waarden die ons verbinden, de waarden die we binnen onze scholengemeenschap 

hoog in het vaandel dragen.  

Daarom wil ik heel bewust onze visie nog eens onder de aandacht brengen. En ja, misschien 

wordt het na 9 schooljaren wel tijd om de huidige visietekst hier en daar wat aan te passen 

http://www.ksrs.be/
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op basis van nieuwe inzichten en in functie van het veranderende onderwijslandschap en de 

toenemende diversiteit binnen onze scholen. Een degelijke visie vormt immers een 

belangrijk fundament om hierop krachtig onderwijs te bouwen.  

Vindt u onderstaande visietekst nog steeds passend en actueel of zijn er volgens u nog 

enkele ontbrekende elementen? Mail gerust uw ideeën, uw suggesties en eventuele 

opmerkingen door naar codi@ksrs.be .  

 

Er was eens …  
 
Er was eens een man die, samen met een aantal goede vrienden, het land 
rond trok. Die man kon heel mooie verhalen vertellen … verhalen met een 
duidelijke boodschap, levenswijsheden die tijd en ruimte overheersen … de 
mensen luisterden heel graag naar hem … volgden hem. Hij kreeg ook wel 
eens moeilijke vragen, maar steeds wist die man er een raak antwoord op te 
geven! Als men hem zo bijvoorbeeld vroeg: ‘Wie ben jij eigenlijk?’ antwoordde 
hij gewoon: ‘Kom en zie!’  
Die man kon ook wel moe zijn … zo zat hij eens tegen een boom te rusten! 
Mensen kwamen langs met hun kinderen … zij wilden zo graag dat hun 
kinderen tot bij hem kwamen! Zijn volgelingen hielden hen tegen omdat hij te 
moe was … Maar die man hoorde als het ware de roep van die kinderen … ook 
hier sprak hij zo gewone woorden: ‘Laat de kinderen tot mij komen!’   
Duidelijke taal! 
 
Er is nu … 
 
Indien elk van ons zich in de eigen opdracht of verantwoordelijkheid geroepen 
weet en duidelijk leeft met de ingesteldheid: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 
en als elk van ons zich optimaal inleeft in de wereld van die kinderen met hun 
uitnodiging: ‘Kom en zie’, dan hebben wij het juiste engagement om als echte 
volgeling van die grote man, Jezus, in onze eigen situatie, in onze eigen school, 
in onze scholengemeenschap, vanuit onze christelijke visie elk uniek kind te 
begeleiden in haar of zijn groei …  
 

Dit ENGAGEMENT wordt versterkt door acht kerngedachten en de concretisering 
ervan:  

o GROEI : 
Wij geloven in de groei van elke leerling, leerkracht en medewerker met 
zijn talenten, waarop wij steeds proberen een positief antwoord te geven.  

o LUISTERBEREIDHEID : 
Aandachtig luisteren en begrijpen vormen het begin van elk groeiproces. 
Luisteren is immers de andere geven wat een mens soms het meest 
ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige 
genegenheid. 
 

o TIJD: 
We gaan op zoek naar een gezond en haalbaar ritme om te groeien. We 
proberen de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk in te vullen opdat alle 
medewerkers en leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. 

mailto:codi@ksrs.be
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o ORDE : 

Orde en regelmaat werken aanstekelijk, zorgen voor een duidelijke 
structuur en een veilige omgeving, dragen bij tot een aangename 
schoolsfeer en geven zuurstof om te leren.  

o FLEXIBILITEIT : 

Omgaan met verandering en diversiteit biedt kansen in het leven. Een 
positieve ingesteldheid is hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde. 

o GASTVRIJHEID : 

Onze warme gastvrijheid leidt tot respect voor iedereen. Pas wanneer 
wijzelf gastvrij zijn, kunnen wij onze kinderen opvoeden tot 
persoonlijkheden die ook openstaan voor  iemand die bij hen aanklopt.  

o ZORG : 
 Het is de zorg om kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden te 

laten ontwikkelen als totale persoon. 
 De zorg is de dynamiek die een school ontwikkelt om kinderen die 

risico’s lopen in hun ontwikkeling, ook optimale groeikansen aan te 
reiken. 

 Die zorg vraagt van het team overleg en samenwerking onderling 
en met andere partners. 

 Draag ook zorg voor jezelf, voor een evenwichtig emotioneel 
welbevinden. 
 

o EIGENTIJDS 
 Onze scholengemeenschap, onze school, onze klas zijn geen 

eilanden. Samen staan we sterk! Samen leren we van elkaar. 
 Dynamisch en deskundig om de verwachtingen vanuit de 

maatschappij en overheid doordacht te verwezenlijken. 
 Aandacht voor de vele participanten 
 Wij willen eigentijds kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met 

aandacht voor elke individuele leerling binnen een groep. 
 

Als wij met z’n allen deze kerngedachten / waarden echt willen meenemen in ons denken en 

handelen, dan kan onze scholengemeenschap het verschil maken op vlak van ‘menselijkheid’ 

en het gezond en haalbaar kwaliteitsvol onderwijs. Wij, beste collega’s, krijgen elke dag de 

mogelijkheid om inhoudelijk mee te bouwen aan de maatschappij van morgen. Daarom is 

het zo belangrijk dat onze kinderen, de volwassenen van morgen, waarden meekrijgen zodat 

die menselijkheid ook in de toekomst verzekerd blijft. Zo niet, dan wordt onze toekomstige 

maatschappij waarde(n)loos met nefaste gevolgen voor onze kinderen en kleinkinderen.  

Laat ons samen het verschil maken en laat de waarden vanuit onze gezamenlijk gedragen 

visie zichtbaar worden in uw dagelijks denken, spreken en handelen. 

Nogmaals dank voor uw inzet! Jij hebt opnieuw een steen verlegd op aarde … 

 

Ik wens u en uw gezinsleden een ontspannende, gezonde en zonnige vakantieperiode toe! 

Geniet ervan!! 
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Noteer alvast in uw agenda: 

 

Op vrijdagavond 10 mei om 19.30 uur organiseren we voor al onze 

medewerkers en leden van de schoolbesturen een informele ontmoetingsavond in het 

cultureel centrum De Kluize te Oosterzele. Het zal ongetwijfeld een bijzonder aangename 

avond worden met een vleugje humor  … en uiteraard achteraf een gezellig samenzijn met 

een hapje en een tapje.  

 

Wil je professioneel groeien? Dan is het KHIVO wellicht iets voor u!! 

 

     Katholiek Hoger Instituut voor opvoedkunde vzw 

    Dr. F. De Hovre 

                                        Sint-Jozefstraat 10 te 9041 Oostakker 

 

Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en verbreden? 

Denk je graag toekomstgericht mee over onderwijs en opvoeding? 

Ben je geboeid door evoluties in het onderwijs? 

Wil je meewerken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing in je school? 

Zie je uit naar een nieuwe uitdaging in je onderwijsloopbaan? 

Zet je graag mee de schouders onder een ontwikkelingsgerichte dynamiek in je school? 

 

Dan is het KHIVO met de hogere opvoedkundige studiën (DHOS) wellicht iets voor jou! 

 

Heeft u interesse? Surf dan naar de site www.dhosgent.be of neem contact op met Dhr. Eric 

Van Laere: er.vanlaere@gmail.com  

 

U bent ook welkom op een infomoment op 

Woensdag 5 september 2018 om 15.00 uur 

(Sint-Jozefstraat 10 te 9041 Oostakker) 

Heeft u interesse, dan mag u ook mij contacteren aangezien ik lid ben van de Raad van 

Bestuur en er ook docent ben. Ik geef les over “schoolbeleid”.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Danny De Smet 

Uw coördinerend directeur 

http://www.dhosgent.be/
mailto:er.vanlaere@gmail.com

